
Groepswandeling Donderdag 16 april 2026  
Samenkomst om 8u15 op de parking van Sporthal De Kluize. 

Van de Faluintjes naar het Kravaalbos  
Op donderdag 16 april  nemen Rita, Gilberte en Erna u mee op een  betoverende 
wandelroute "Van de Faluintjes naar het Kravaalbos". Je wandelt door 
schilderachtige landschappen en pittoreske dorpjes (Moorsel – Meldert). Deze 
wandelroute is een ware traktatie voor natuurliefhebbers. 

Wij wandelen over een afstand van 21,9 kilometer, waardoor je de kans krijgt om de 
rijke diversiteit van deze charmante omgeving volledig te ervaren. De tocht begint in  
dorpje Moorsel. Je kan je wagen parkeren in de Margrietstraat achter de Sint-
Martinuskerk, wij kunnen daar verzamelen en wij vertrekken dan samen om 9u00 via 
de Abrahamsweg.  

Onderweg passeer je enkele opmerkelijke bezienswaardigheden, zoals het 
majestueuze Waterkasteel van Moorsel. 

 

Verderop kom je de betoverende plekken De Loereman en Meldert tegen, elk met 
hun eigen unieke charme, tenslotte leidt de route je door het adembenemende 
Kravaalbos. Het Kravaalbos is een bos van ongeveer 80 hectare en hopelijk kunnen 
wij in het voorjaar genieten van de wilde hyacint. 

 



 

 

 

 

Wat betreft het middagmaal of picknick zullen wij later via e-mail de nodige info 
doorgeven. 

 

Inschrijvingen bij robert.coens@telenet.be of 0470 051 036   

Afspraak ten laatste om 8u15 - Sporthal De Kluize – Sportstraat 5 - 9860 Oosterzele 

Wie met eigen vervoer naar de startplaats gaat, meldt dit ook aan Robert. 

 


